
 MAANDBLAD 

Zoelen 

7 september – 26 oktober 2025 

Kopij inleveren 

6 oktober 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOLDERMARKTEN 

 

Vrijdag 3 oktober 

Vrijdag 31 oktober 

Vrijdag 28 november 

 

17.00-20.00 uur in de kerk van Zoelen 
 

 



  



  

 

  



ALGEMENE GEGEVENS 

PROTESTANTSE GEMEENTE te LINGESTREEK, KERN ZOELEN 
 

Pastoraat: 

Predikant: Everdien Hagen, tel. 06-57569564 e-mail:domineehagen@pglingestreek.nl 

Predikant: Alex Brinkman, e-mail: domineebrinkman@pglingestreek.nl 

Kerkelijk werker: Sandra Schelling, tel. 06-15460673  

e-mail: sandraschelling@pglingestreek.nl 

Jongerenwerker: Scarlett Lerrick, tel. 06-54945600, e-mail: scarlett@pglingestreek.nl 

Kerkenraad: 

Voorzitter: J. van Zetten, tel. 06-23806135, e-mail: voorzitter@pglingestreek.nl 

Scriba: Marco Schelling, tel: 06-22777691, e-mail: scriba@pglingestreek.nl 

Diaconie: J. Vink, tel. 0344-681307 

Plaatselijk coördinator kernraad:  

J. de Koning, tel. 06-40411151, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Völckerfonds: 

W.B. Lassche, tel. 06-53168921 

Onderhoudsfonds voor de Stefanuskerk: onderhoudsfondskerkzoelen@gmail.com 

Voorzitter: P. de Fijter, tel. 0344-681326 

Bankrekeningnummer: NL63 RABO 0362 9777 71 

Opgave bloemengroet: 

G. van Teeffelen, e-mail: gerdateeffelenvan@gmail.com, Tel. 06-23830764 

Collectebonnen: 

Collectebonnen per vel € 40,00, € 80,00 en € 200,00 (voor bonnen van € 1,00,  

€ 2,00 en € 5,00) Bestellen door overschrijving op bankrekeningnummer:  

NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v. PG te Lingestreek, daarna berichtje naar  

T. van Zetten, tel. 0641080011, email: tonnyvanzetten61@hotmail.com 

Kopij maandblad 

Inleveren bij: E. Snijders, tel. 0344-681482, e-mail: e.snijders99@upcmail.nl 

Kopij de Kerk Roept: 

J. de Koning, tel. 06-40411151, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Rommelmarkt: e-mail: rommelmarktzoelen@gmail.com 

Voorzitter: J. Nijhoff 

Verhuur en gebruik van de kerk:  

J. Vink, 0344-681307 of 06-45683351 

Begraafplaats: P. de Fijter, tel. 0344-681326 

Bank rekeningen t.n.v. PG Lingestreek: 

Kerkrentmeesters : IBAN nr. NL95 ABNA 0122 7297 49 collectebonnen+ kerkbalans 

Diaconie : IBAN nr. NL63 ABNA 0124 2315 94 

  



 

KERKDIENSTEN 
Alle diensten vanuit ZOELEN worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 

 

Zondag 7 september – 10.00 uur 

Erichem: voorganger dhr. Corné den Breejen uit Hellouw, jongerendienst 

Kapel-Avezaath: voorganger ds. Elly Bakker uit Utrecht 

 

Zondag 14 september – 10.00 uur – startzondag 

Startzondag in het Betuws Wijndomein in Erichem,  

voorganger ds. Everdien Hagen 

 

Zondag 21 september – 10.00 uur 

Zoelen: voorganger ds. Machteld de Mik uit Buren 

 Organist: Teuni Trouwborst 

 Collecten: diaconie, kerk, onderhoudsfonds 

Kerk-Avezaath: voorganger ds. Alex Brinkman 

 

Zondag 28 september – 10.00 uur 

Asch: voorganger ds. Alex Brinkman 

Buren: voorganger dhr. L. Bulens uit Apeldoorn 

 

Zondag 5 oktober – 10.00 uur – Avondmaal 

Kapel-Avezaath: voorganger ds. Everdien Hagen 

 

Zondag 12 oktober – 10.00 uur 

Zoelen: voorganger ds. Corbert de Rooij uit Rotterdam 

 Organist: Cees Meijering 

 Collecten: diaconie, kerk, onderhoudsfonds 

Kerk-Avezaath: voorganger ds. Alex Brinkman 

 

Zondag 19 oktober – 10.00 uur 

Asch: voorganger ds. Everdien Hagen 

 

Zondag 26 oktober – 10.00 uur 

Zoelen: voorganger ds. Alex Brinkman 

 Organist: Ton van Leerdam 

 Collecten: diaconie, kerk, kerk 

Buren: voorganger ds. Anneke Lodewijk uit Leerdam 

 

 

  



 

 

 

 

  

 

Kopij voor het volgende maandblad:  

Inleveren: maandag 6 oktober 2025 

Verschijnt: dinsdag 21 oktober 2025 

Periode: 26 oktober – 14 december 2025 

 

Kopij inleveren: e.snijders99@upcmail.nl 

 

De kopij kan ook getypt of duidelijk handgeschreven ingeleverd worden bij:  

Ed Snijders, Uiterdijk 56, Zoelen, tel. 0344-681482 

 

 

Kopij voor de volgende ‘Kerk Roept’:  

Inleveren: dinsdag 9 september, 23 september, 7 oktober, 21 oktober 

bij Jolanda de Koning, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

 

 

SPREEKWOORD VAN DE MAAND 
 

Met je talenten woekeren 

  

Een talent was in bijbelse tijden een bepaald gewicht aan zilver of goud. Het was 

een 

betaalmiddel zoals ons geld. Jezus vertelt van een heer die drie knechten 

talenten geeft om daarmee handel te drijven. Overdrachtelijk is het woord talent 

de gave, de aanleg die je hebt, en waar je zo goed mogelijk gebruik van moet 

maken. Je moet je talenten niet begraven zoals een van de drie knechten deed.   

 

Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging terstond op weg,  

en hij deed er zaken mee en verdiende er vijf bij.  

(Mattheüs 25:16, Lucas 19:12) 

 



 

MEDITATIE 
 

Vriendelijkheid 
 

De vrucht van de Geest is vriendelijkheid (Gal. 5:22) 

Vriendelijkheid, dat klinkt als een makkelijk iets! Wie is er nou niet vriendelijk? Je ziet 

vriendelijkheid zelfs terug bij de meest gevreesde leiders. 

We ervaren het vaak als een natuurlijke karaktertrek, of aangeleerd door ouders en 

maatschappij. Niet als iets wat je “moet doen” en wat moeite kan kosten. Maar we 

mogen niet vergeten dat onvriendelijkheid niet past in het leven zoals God dat voor 

ogen heeft. 

De bekende evangelist Billy Graham omschrijft vriendelijkheid als mildheid in de 

omgang met anderen, een gevoelig rekening houden met anderen, zorgvuldig 

vermijden van wat een ander krenkt of schaadt. 

Het is zo jammer dat heel veel voorbeeldfiguren in de maatschappij daar geen 

boodschap aan hebben! Men wil best wel eens vriendelijk zijn, maar niet eigen 

woorden inslikken om de ander te sparen. Of behulpzaam zijn zonder iets terug te 

verwachten. ZOA-vluchtelingenzorg had pas een filmpje op facebook geplaatst over 

het helpen van anderen. Eén van de reacties was: toen ik geholpen had, was er 

dankbaarheid. Deze persoon nam niet alleen aan dat vluchtelingen niet dankbaar zijn, 

maar ook dat je dus blijkbaar een dankbare reactie nodig hebt om te kunnen helpen. 

Maar dat heeft niets met vriendelijkheid te maken. Jezus vroeg ook niet, voordat Hij 

iemand genas: “Hoe dankbaar ben jij als Ik je genezen heb?” Vriendelijkheid is 

onvoorwaardelijk. Het betekent niet dat we over ons heen laten lopen, we hoeven 

onszelf niet klein te maken. Vriendelijkheid is vaak juist een groots gebaar daar waar 

niemand het verwacht. 

 

We kunnen God bidden om vriendelijkheid. Dat we wijsheid mogen ontvangen om dat 

op een goede manier te doen. We mogen het ook doorgeven in de wereld om ons 

heen, door een vriendelijk voorbeeld te zijn en ook door “reclame” te maken voor 

vriendelijkheid. We kunnen er zelfs rekening mee houden in onze stemkeus als we 

straks weer naar de stemhokjes mogen. Van vriendelijkheid gaat de wereld een stuk 

meer op de hemel lijken. 

 

Sandra Schelling 

 

  



PASTORALIA 
 

Huwelijk 

Het echtpaar Van Dellen – Bakker was op 30 juni jl. 55 jaar getrouwd. Wat een 

mooie mijlpaal dit te mogen vieren! Namens onze gemeente bracht ik Ton en Ina een 

felicitatiebezoek en een bloemetje. 

 

Verjaardagen 

Op 15 juni jl. mocht ik Theo Ketz verrassen met een bloemetje vanwege zijn 75ste 

verjaardag. 

 

Op 1 juli jl. vierde Ed Snijders zijn 85ste verjaardag! Wat een gezegende leeftijd. Ed 

en Tine zijn daar dankbaar voor. Uiteraard kreeg ook Ed bezoek en bloemen. 

 

Alie Muijen, bezoekvrijwilliger PG Lingestreek, kern Zoelen 

 

STARTZONDAG 
 

“Je moet zeilen op de wind van vandaag.  

De wind van gisteren helpt je niet vooruit.  

De wind van morgen blijft misschien wel uit.  

Je moet zeilen op de wind van vandaag.”  

 

Hierboven staat het refrein van het lied ‘Zeilen op de wind van vandaag'. We werden 

erbij stilgezet tijdens het meditatieve moment van het werkoverleg van pastores. Ons 

team is met de komst van Alex Brinkman compleet. Daar zijn we heel erg blij mee. Er 

ligt een hele weg zowel achter als voor ons. We beginnen dit seizoen met frisse moed. 

Hoe de toekomst er uit ziet, weet niemand. Dat geldt voor onze gemeente en dat 

geldt voor ons persoonlijk. Gisteren is verleden tijd. De toekomst is onbekend. 

Vandaag is ons gegeven. Het sluit aan bij woorden die de Here Jezus sprak, te vinden 

in Mattheüs 6:33-34. “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, 

dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” We worden in dit 

bijbelgedeelte bemoedigd: Maak je geen zorgen over de dag van morgen. Onze 

hemelse Vader weet wat we nodig hebben. Dat is voor elke dag genoeg. Daar mogen 

wij op vertrouwen. We gaan er over zingen en er meer over horen tijdens de dienst 

van Startzondag. Van harte welkom!  

 

Zondag 14 september, 10.00 uur  

Betuws Wijndomein, Burensewal 5 in Erichem  

Met medewerking van het koor ‘To Believe’  

Voorgangers: ds. Alex Brinkman, Scarlett Lerrick en ds. Everdien Hagen 

 

 

 



ZOMERSE ONTMOETING 
 

Ook deze zomer organiseerde het bezoekteam een ontmoetingsmiddag (voor 

ouderen). Er werden buien voorspeld, dus voor de zekerheid was de woonkamer van 

Gerda en Maarten ingericht met stoelen in een kring. Ook in de serre ging de kring 

verder. Ondanks de regen (die er dus wel kwam) was het een gezellig samenzijn. De 

nieuwe dominee Alex Brinkman was erbij om nader kennis te maken. Na het tweede 

rondje koffie had Felicia een spel met voorwerpen-raden. Erg leuk en soms zelfs 

leerzaam. Gerda had weer wat lekkers gemaakt voor bij de koffie/thee. En we sloten 

af met een glaasje sap. 

 

Een hartelijke groet van het bezoekteam, 

Ton en Ina van Dellen, Ed en Tine Snijders, Alie Muijen, Gerda Verweij, Sandra 

Schelling en Jolanda de Koning 

 

 

Oproep vrijwilligers PG Lingestreek 

Vrijwilligers gezocht! Doet u mee? 

Ieder jaar in januari houden we in onze PG Lingestreek de grootste financiële actie 

voor onze kerk: Actie Kerkbalans. In het eerste kwartaal van 2026 vragen we onze 

gemeenteleden om een financiële bijdrage. Die bijdrage is voor onze kerk hard nodig 

om ook in 2026 samen kerk te kunnen zijn.   

Actie Kerkbalans vergt de nodige voorbereiding en organisatie. Om Actie Kerkbalans 

ook dit jaar een succes te laten worden, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. We 

zijn op zoek naar mensen die meedenken, de enveloppen bij kerkleden thuisbezorgen, 

brieven bezorgen. Het hoeft u niet veel tijd te kosten en levert mooie gesprekken op 

met gemeenteleden aan de deur. 

Ook zoeken wij vrijwilligers die meedenken met de verdere ontwikkelingen van de PG 

Lingestreek. Onderwerpen zijn de gebouwen en het leden bestand, en fondsenwerving 

omdat de kerkbalans niet meer kostendekkend is. 

Geef u vandaag nog op en werk mee aan de kerk van morgen! Samen maken we er 

een succesvolle kerk van. Doet u mee? Mail naar:  

-Anja de Man,    a.vdhoven@giliam.nl 

-Matthijs Heuff,   scribapknerichem@gmail.com 

-Michaël Buitenweg,  buitenwegen@gmail.com 

-Peter van leenen,  vleenen@ziggo.nl  

  



KERKRENTMEESTERS  
 

Opbrengst collecte: 

20 juli € 93,60 

3 augustus € 76,25 

17 augustus € 192,30 

    

Namens de kerkrentmeesters, Maarten Verweij 

 

DIACONIE 
 

Giften: 

Via Alie Muijen € 50, € 10, € 10 

 

BLOEMENDIENST 
 

Ter bemoediging en als groet van de gemeente zijn de bloemen gebracht bij: 

20 juli Familie V.d. IJken 

  Mevrouw Corrie v.d. Scheer 

3 augustus Mevrouw V.d. Kraats  

  Mevrouw G. Verhaaf 

17 augustus Mevrouw A. de Jong 

  De heer Bevers 

  De heer Van Arkel 

   

Giften: 

Via Teuni Nijhof € 10,00 

   

De medewerkers van de bloemendienst, 

Teuni, Ton, Gerda, Gonnie, Geranne, Jenny, Felicia en Gerda 

  

 

SOFIETJE 
 
Waar de zorg voor het hebben de plaats inneemt van de zorg voor het zijn,  

loopt de weg dood. 

 
Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, ..., 

Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. 
(Mattheus 6: 33 en 34) 

 



 

  



 
 


